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Hallo allemaal,  
Vandaag het vierde verhaal uit het Bijbelboek Johannes. We gaan verder met het verhaal van Jezus 
met Nikodemus. Deze keer gaat het erover dat God de mensen zo lief heeft dat hij gezorgd heeft dat 
zijn zoon Jezus geboren werd en op aarde heeft geleefd. Jezus is het licht voor de wereld en door 
hem mogen we allemaal leven in het licht. Hij is op aarde gekomen om iedereen hierover te 
vertellen, vooral de mensen die kiezen om niet in het licht te leven. 
 

 

 
 
 
 

  



 
Nikodemus werkt in de tempel. Hij weet alles van de heilige boeken van 
God. De meeste mensen die in de tempel werken moeten niks van Jezus 
weten, maar Nikodemus wel. Hij is nieuwsgierig. Jezus legt hem van alles 
uit en Nikodemus begint te begrijpen wie Jezus is en wat Hij hier komt 
doen. Maar Jezus ziet dat hij nog steeds vragen heeft. Daarom legt Hij het 
nog één keer uit. En dat doet Hij met een verhaal.  
 
Jezus vertelt hoe God rondkijkt op zijn mooie wereld. Wat houdt God veel 
van alle mensen die er wonen! Toch kijkt God niet blij, Hij is verdrietig. 
Overal op aarde lijkt het wel donker te zijn. Het is er natuurlijk niet écht 
donker. De zon schijnt nog steeds als het dag is en de maan en de sterren      Johannes 3: 14-21 
stralen in de nacht, maar het vóelt wel donker in de wereld. Dat komt doordat er zoveel verkeerde 
dingen gebeuren. De mensen leven niet goed. Ze doen de mensen om zich heen pijn en dat maakt 
God verdrietig. Maar zelfs al maken de mensen God verdrietig, God wil ze toch redden. Zoveel houdt 
Hij van ze. Hij wil ze redden van het donker en van alle nare dingen in de wereld. Hij moet de mensen 
laten zien hoe mooi het licht is, zodat ze bij het donker weggaan. Daarom bedenkt God een plan. Hij 
kan maar één plan bedenken dat de mensen nog kan redden: zijn enige Kind naar de wereld sturen. 
Zijn Zoon van wie hij zoveel houdt. Zijn naam is Jezus. In Jezus is geen donker, Hij is helemaal licht! 
Door Hem zullen de mensen weer van het licht gaan houden. God weet dat het heel moeilijk wordt 
voor Jezus om naar de wereld te gaan. Niet iedereen zal blij zijn dat Jezus komt. Want in het licht van 
Jezus zien de mensen dat het donker ook in hen zit. En sommige mensen willen dat niet zien. Ze 
vluchten voor Jezus weg of ze worden boos op Hem. Ze proberen Hem zelfs dood te maken! Ze 
hangen Jezus hoog aan een kruis en Jezus gaat ook echt dood. Dat is heel verdrietig. Zo verdrietig als 
het aller donkerste donker.  
 
Maar, zelfs het aller donkerste donker kan het niet van het licht winnen. Jezus’ licht is zo sterk – het 
is zelfs sterker dan de dood. Jezus staat op uit de dood. Hij leeft weer! Hij gaat weer terug naar God, 
naar zijn Vader in de hemel. En gelukkig rennen niet alle mensen op de wereld weg van het licht. Veel 
mensen zijn juist op zoek naar het licht. Kijk, zie je die mensen daar? Ze komen uit het donker. Ze 
lopen naar het licht. Ze komen naar Jezus toe. Ze weten dat ze zich niet voor het licht hoeven te 
verstoppen. Ze geloven in Jezus. Ze willen leren hoe ze goed kunnen leven en trouw zijn aan Hem. Ze 
kiezen voor het licht. Die mensen mogen altijd bij Jezus blijven. Zelfs als die mensen op een dag 
sterven, mag dat. Want dan mogen ze in de hemel gaan wonen, bij Jezus. Want Gods Licht is veel 
sterker dan het donker!  
 
Het verhaal is afgelopen. Nu snapt Nikodemus beter wie Jezus is. En wat denk je wat hij gaat kiezen? 
Kiest hij voor het licht en Jezus? Of blijft hij in het donker? 
 
 
 

 
 

Gods liefde voor de mensen is zo groot dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Maak hier iets moois 
van!  
 
Wat heb je nodig: Kleurpotloden of stiften – schaar of prikpen/prik lap en lijm  
Kleur de wereldbol, de handen en het hart mooi in en knip of prik ze dan uit.  
Lijm de handen vast aan de zijkant van de wereldbol. Vouw het hart met de tekst dubbel en doe lijm 
aan de achterkant op de vouwlijn en plak het hart in het midden van de wereldbol.  
 



 

 

 



 
Ken je het verhaaltje van “Raad eens hoeveel ik van je 
hou?” van Hazeltje en grote haas?  
God houdt ook heel veel van jou. Zoveel dat je het bijna 
niet kunt voorstellen, wel tot aan de maan en terug. Kijk en 
luister hier naar het verhaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Deze keer een opdracht voor je papa of mama, opa of oma.  
Knip jij de woorden uit en vraag aan papa of mama, opa of oma om ze in de juiste volgorde te leggen 
zonder dat ze spieken in de Bijbel!! 
Heb je geen printer, dan kun je de woorden op aparte briefjes schrijven.  
Helemaal aan het einde van deze Kinderzondagsbrief staat de tekst, zodat je kunt controleren of ze 
het goed hebben gedaan of om ze een beetje te helpen als ze het moeilijk vinden…. 
  

VOOR DIE HEEFT. DE 
ZOON ZO  GROOT ZIJN 
HIJ VOOR GODS IN 
GEGEVEN WANT ALTIJD WAS 

GELOOFT,  STERVEN IEDEREEN ZAL  
MENSEN LEVEN ENIGE MAAR  
NIET DAT HEM LIEFDE 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=QweHa45Xsb4
https://www.youtube.com/watch?v=QweHa45Xsb4


 

 

 

 

 

Geef de hartjes de goede kleur, wat zie je dan? 

1 = groen 

2 = oranje 

3 = geel 

4 = blauw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Puzzel de tekst van Johannes 3:16 bij 

elkaar door woorden te zoeken bij de 

omschrijvingen:  

 

  



  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende week en de week erna gaat het over het verhaal van Jona 


